
Keuzekringen woensdagavond 2 maart 2016 
 

Als onderdeel van de nieuwe kringopzet organiseren we woensdag 2 maart voor het eerst een avond 

in ons gebouw met drie verschillende onderwerpen. De ene kring is bedoeld om met elkaar 

ervaringen te delen, een andere heeft meer het karakter van een verdiepende Bijbelstudie. 

Hieronder de verschillende mogelijkheden. U kunt zich opgeven bij de kringcoördinatoren of via de 

website.  

 

Met vriendelijke groet, 

Sjaak Gort 

Laurens Heijboer 

 

PS. Die avond is er dus geen gewone kringavond; alle gemeenteleden worden hierbij uitgenodigd 

voor één van de drie keuzekringen. 

 

1. We hebben allemaal wat! – over de uitdagingen van een jong gezin 

Organisator: Jelle van Beuzekom 

 

Het opvoeden van kinderen is iets heel moois, maar het kan ook ingewikkeld en lastig zijn. In alle 

drukte die een jong gezin met zich mee brengt komen wij er niet altijd aan toe om met andere 

ouders in gesprek te zijn. Dat is jammer, want wij hebben allemaal wel wat. Strijd, overwinningen, 

tips en ervaringen die mooi zijn om met elkaar te delen. Wij kunnen veel van de ander leren en 

elkaar bemoedigen als het soms tegen zit. Orthopedagoog Bert Reinds heeft hier een boekje over 

geschreven genaamd: ‘Wij hebben allemaal wat’. In deze keuzekring willen wij aan de hand van dit 

boekje het gesprek aangaan over verschillende onderwerpen rondom opvoeden. Te denken valt aan 

een voorbeeld zijn voor je kinderen, fundamenten van een goede opvoeding, de kwaliteit van een 

goed draaiend gezin, geloof in de opvoeding en multimedia.  

 

De kring is bedoeld voor ouders met kinderen die op de basisschool zitten of de tiener leeftijd 

hebben. De avonden zullen beginnen met een korte inleiding over één hoofdstuk uit het het boek. 

Een hoofdstuk kan thuis voorbereid worden. Het is makkelijk geschreven en een hoofdstuk is zo uit. 

Ook goed te doen voor mensen die niet zo van lezen houden. Na de inleiding zullen wij in groepen de 

gespreksvragen behandelen die bij elk hoofdstuk horen. De nadruk van de kring zal liggen op het met 

elkaar in gesprek zijn over opvoeden. Heb je dus zin om met andere ouders in gesprek te zijn geef je 

dan op.  Op de website www.wehebbenallemaalwat.nl is meer informatie te vinden en ook een 

introductiefilmpje.  

 

2. Als je de 40 bent gepasseerd – Gods leiding in een nieuwe fase van je leven 

Spreker: Kees van Kralingen 

Op die leeftijd verandert je leven en je situatie op allerlei manieren. Voor de een meer, voor de ander 

minder, maar meestal veranderen er allerlei dingen in je leven. Je gaat je vragen stellen die je 

daarvoor niet zo stelde. Een paar voorbeelden: 

 Ben je nu met je carrière op een plateau terechtgekomen? 

 Is dit het nu voor de rest van je (werkende) leven? Geen verandering meer? 

 Kun je nog van baan veranderen? 

 Wat zou je eigenlijk graag nog eens doen, nu je die keuze misschien nog hebt? 

http://www.wehebbenallemaalwat.nl/


 Zou je nu wellicht juist kunnen gaan werken, nu de kinderen ouder zijn (of de deur uit zijn)? 

En wat kun je of wil je dan gaan doen? 

 Heb je het idee dat door een soort midlifecrisis ook je relatie onder druk staat? 

 Hoe gaat het leven eruit zien als de kinderen ouder worden of de deur uitgaan? 

 Hoe ga je op deze leeftijd verder als je geen kinderen hebt, of als je alleenstaande bent? 

 Ben je door je drukke leven tot nu toe wellicht verder bij God en de gemeente vandaan 

geraakt? Zou je dat willen veranderen? 

 Wordt je geraakt door de noden in de wereld dichtbij of veraf? En heb je het idee dat je daar 

in de rest van je leven toch wel iets aan wilt doen? 

 Ging je leven tot nu toe min of meer vanzelf, maar heb je het idee dat je nu allerlei keuzes 

moet gaan maken? 

Hoe ga je met deze vragen om? Moet je veranderen? Mag je veranderen? Wat wil God dat je zal 

doen? Hoe ontdek je Gods leiding in je leven? In deze workshop willen we met elkaar over deze 

dingen denken en praten aan de hand van ervaringen, concrete situaties en Bijbelse richtlijnen. 

 

3. De heilsweg van Jezus Christus n.a.v. Filippenzen 2:6-11 – Een Nieuwtestamentische hymne over 

de Persoon en het werk van Christus. 

Spreker: Laurens Heijboer 

Filippenzen 2 bevat een zogenaamde Christologische hymne, waarschijnlijk al in gebruik bij de 

Vroege Kerk. Deze hymne vertelt veel over de visie die men zo vroeg in de geschiedenis van de 

christelijke gemeente al had op de Persoon en het werk van Christus. We denken met elkaar na over 

de betekenis van deze verzen. Aan bod komen o.a. de volgende vragen: Welke bewijzen zijn er dat 

het in Filippenzen 2 gaat om een hymne? Wat zegt deze hymne over de pre-existentie van de Zoon 

van God? En hoe moeten we Zijn ‘ontlediging’ (kenosis) verstaan? Wat zeggen deze verzen daarmee 

over de goddelijkheid en het mens-zijn van Jezus Christus? Welk belang heeft dit voor ons 

geloofsleven? Wat is het verband tussen dat wat wij geloven en belijden (theologie) en de liederen 

die wij zingen? Kortom, een vers-voor-vers studie van een kerngedeelte uit de brieven van Paulus. 

 

 

Opgavenformulier Keuzekringen 2 maart 2016 – 20.00-22.00 uur – Poldermolen 7 

Keuzekring 1 – jong gezin  Keuzekring 2 – 40+  Keuzekring 3 – Filippenzen 2 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 


